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VERDAMMT LANG HER

ÇA FAIT UN BAIL

LANG GELEDEN

DREIUNDSIEBZIG
SEPTANTE-TROIS
DRIEËNZEVENTIG

ZWEIUNDSIEBZIG
SEPTANTE-DEUX
TWEEËNZEVENTIG

In de m iddeleeuwen woonden ridders 
en machtige heren in burchten. 
Deze hadden dikke muren en stonden 
vaak op bergen of waren omringd door 
diepe grachten. Wanneer de vijand aan-
viel, kon men zich verschansen in de 
burcht. Zo wisten de heren zichzelf en 
hun onderdanen te beschermen.

Maar doordat er steeds sterkere wa-
pens uitgevonden werden, boden zelfs 
de dikste muren op een gegeven mo-
ment geen bescherming meer. Boven-
dien moest men zich steeds minder va-
ker zelf verdedigen, omdat soldaten en 
later ook de politie verantwoordelijk wa-
ren voor de veiligheid van de bevolking. 
Daardoor werden de “vluchtburchten” 
steeds meer “pronkkastelen”.

De prachtige gebouwen moesten 
een afspiegeling zijn van de rijkdom, 
macht en smaak van de kasteelheer. 
Het was een zogenaamd statussymbool 
geworden. Dit soort statussymbolen 
kennen we nu nog steeds: grote huizen, 
snelle auto’s, kunstwerken …

Kasteel Merode bij 
Langerwehe (afb . 1) 
wordt nog bewoond 
door een echte prins. 
Hij heet met zijn achter-
naam net zoals zijn 
kasteel en zijn familie 
woont er al eeuwenlang. 
Het is net als alle 
kastelen niet alleen 

mooi van buiten, maar ook van binnen: oude waardevolle meubels, 
schilderijen en zeer veel kamers. Maar al deze kamers moeten ook 
verwarmd worden en ook het gras in de reusachtige tuinen moet 
regelmatig worden gemaaid. Vandaar dat sommige eigenaren 
ervoor kiezen niet zelf in hun kastelen te wonen. In plaats daarvan 
doen ze dienst als kantoor, of als hotel, restaurant of museum. 
Zo kunnen mensen de kastelen ook als gast bezichtigen!

Kasteel Hoensbroek bij Heerlen (afb . 2) wordt ieder jaar door 
veel schoolklassen bezocht. Het is één van de grootste en 
spannendste kastelen in de Euregio en het heeft een geheime 
kamer en zelfs een eigen spook!

Aan veel kastelen kun je zien dat de bescherming 
tegen de vijand niet meer het belangrijkste was, maar wel de 
pracht en praal en het comfort. In de middeleeuwen waren 
er geen grote ramen. Glazen ramen waren een luxe en zeer 
fragiel, maar ze laten natuurlijk wel veel licht naar binnen. 

In de Euregio staan er veel prachtige 
kastelen. De meeste daarvan zijn in de 

Welk kasteel ligt het 
dichtst bij jou in de buurt?

Zoek op hoe oud het is, wie 
daar vroeger woonde, wat er 

nu in gevestigd is, of het 
is verbouwd, enz.
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Zou je graag in een kasteel willen wonen? 
Waarom wel en waarom niet? 

Houd daarbij rekening met bijv. de kosten en de ligging!

Boekentip! Mooie foto’s van kastelen vind 
je in de fotoboeken die Manfred Nimax 
maakte over de burchten en kastelen in 

Oost-België (boekdeel 1), Zuid-Limburg (2) 
en aan de Roer, Inde en Worm (3).

afgelopen 300 of 400 jaar niet altijd even goed bewaard gebleven 
en moesten steeds weer opnieuw worden opgebouwd of 
gerenoveerd. Dat is voor de eigenaren zeer duur en bovendien 
moeten zij zich daarbij aan de strenge regels van de 
monumentenzorg houden. Ze 
mogen bijvoorbeeld niet 
zomaar een 
garage of een 
l ichtkoepel 
aanbouwen.

De woorden NL kasteel en 
FR château zijn eigenlijk hetzelfde woord: 

beide komen ze van het Latijnse “castellum”. 
(Vaak is het “dakje” op de “a” bij Franse 

woorden een teken voor een “s” die vroeger 
nog werd geschreven, maar 

nu verdwenen is.)

Afb . 1 -  Kasteel Merode

Net als in een sprookje
Fantastische kastelen – Châteaux merveilleux – Traumhafte Schlösser
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Teken een kasteel, geef een invulling aan de vele kamers en 
leg uit hoe de kasteeltuin eruit zou kunnen zien. 

Je kunt natuurlijk ook plannen maken van 
een kasteel dat je (van foto’s) al kent.

In de Euregio staan honderden kastelen. De meeste kun 
je enkel van buiten bekijken en fotograferen, veel andere 

kun je ook van binnen bezichtigen. Voor klassen 
bijzonder geschikt: kasteelhoensbroek.nl, alden-biesen.be.

In het Maasdal vind je veel prachtige kastelen. 

Je vindt ze op internet 
(chateauxdelameuse.eu), maar er is ook een mooie, 

kleurrijke brochure met ruim 80 kastelen 
(“Kastelen aan de Maas”, in 4 talen).

Afb . 2 - Kasteel Hoensbroek

Afb . 5 - Jehay

Afb . 3 - Het vorstelijke uitzicht van kastelen vraagt om een feest: 
bruiloften, verjaardagen, communies, enz. 

Bijv. hier: Kasteel Vaalsbroek in Vaals.

Afb . 6 - Landcommanderij Alden Biesen

Afb . 4 - Kasteel Beusdael

Ook de grachten rondom het kasteel waren er bijna alleen 
nog als versiering. Bij kasteel Jehay (afb . 5) in de buurt van 
het Belgische Hoei zijn de buitenmuren zelfs voorzien van een 
prachtig schaakbordpatroon. Fantastische kastelen, sommige 
imposant en reusachtig zoals het kasteel van de Duitse Orde in 
Alden Biesen bij Bilzen (afb . 6), andere sprookjesachtig zoals 
het kasteel Beusdael in de Voerstreek (afb . 4), hebben allemaal hun 
eigen spannend verhaal!
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